
Ik ben Femke Hoven-Boeren, inmiddels alweer 30 jaren jong. Samen met mijn 

man en twee zoontjes woon ik in Boxtel.  

Naast dat ik natuurlijk gewoon lekker Femke, moeder en partner ben, ben ik 

ook welzijnsbegeleider bij een kleinschalige woonvorm voor mensen met 

dementie. Om te ontspannen ga ik graag naar de sauna, yoga en pilates.  

4 jaar geleden alweer is mijn oudste zoontje geboren. We hoorden al vrij snel 

dat hij doof was. We kwamen in een rollercoaster terecht, met veel 

spanningen en onzekerheid. Alles is nieuw en onbekend. Je weet niet wat je te 

wachten staat.  

Ik ging vrij snel al actief op zoek naar mensen die in hetzelfde schuitje zaten, 

naar informatie, naar contacten met dove en slechthorende mensen om zoveel 

mogelijk kennis en ervaringen in mijn rugzak mee te nemen. Dit hielp me door 

de periode heen.  

Toen we in 2023 opnieuw ouders mochten worden, van ons tweede zoontje, 

bleek ook hij doof te zijn. We wisten dat er een kans was omdat mijn man en ik 

beiden drager zijn van een bepaald gen. Ons jongste zoontje heeft het syndroom van Pendred. Zijn 

schildklier werkt te traag, met medicatie is dit onder controle.  

Nu, in tegenstelling tot de eerste, weten we al hoe alles in zijn werk gaat. Zijn we veel minder 

gefocust op afspraken, logopedie etc. Je laat veel dingen los omdat doof zijn helemaal oké is. Het is 

een verrijking van ons leven.  

 

‘’Jullie zijn goed zoals je bent en ontwikkelen op jullie eigen 

manier. Jullie spelen, zingen, gebaren, kletsen en genieten 

zoals ieder ander kind.‘’  

 

We bieden onze kinderen graag een thuishaven waarin ze zichzelf mogen zijn. Waarin we volwaardig 

met elkaar kunnen communiceren door in communicatie zoveel mogelijk visueel te maken. Mede 

door de inzet van gebaren(taal). We streven naar een tweetalige opvoeding met Nederlands en NGT. 

Beide zoontjes hebben de mogelijkheid om hun CI’s te dragen. We volgen hun hierin, ze hebben 

hierin eigen regie. Met ons gezin gaan we graag naar activiteiten waar we ouders en kinderen 

kunnen ontmoeten die ook doof/slechthorend zijn. Zelf ga ik ook graag naar bijvoorbeeld een 

gebarencafé. We groeien als gezin en worden steeds sterker en gebaarvaardiger.  

 

De FODOK heeft me vanaf het begin veel gebracht. Vooral veel informatie, als ouder zat ik toentertijd 

met veel vragen. De FODOK organiseerde toen en nu nog steeds regelmatig informatieavonden en 

ervaringscarrousels waar ik als ouder erg veel aan heb gehad, en nog steeds. Altijd weer een 

interessant thema waardoor ik blijf leren. Ik vind het fijn om anderen te ontmoeten. De laatste tijd 

was ik al meer betrokken bij bijvoorbeeld het meedenken en organiseren van activiteiten. Ik merk 

dat ik daar energie van krijg. Het is voor mij ook een mooie manier om mijn netwerk uit te breiden. 

Het voelt als een warm bad.  

 

Ik heb besloten om bij het bestuur te gaan omdat ik graag andere ouders wil ondersteunen en met 

elkaar in contact wil brengen. Hoe mooi is het als je een stuk onzekerheid weg kunt nemen, 

informatie kan delen, van elkaar kan leren door ervaringen uit te wisselen.  

We kunnen er voor elkaar zijn!   


